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Bericht van het bestuur Jaarrekeningen 2024
Hier en daar zijn de eerste hommels al gesignaleerd, het De jaarrekeningen gaan er binnenkort uit. Heb je deze eind
voorjaar is nu echt begonnen en ook menig tuinder is met de maart nog niet ontvangen (kijk eerst in de spambox), meld
voorbereidingen voor het nieuwe tuinseizoen gestart. Wat dit dan aan ons via fin.vtvob@gmail.com. De leden die geen
snoeien en het opruimen van gevallen blad na de winter; e-mail hebben, ontvangen de jaarrekening in de post.
iedere tuinder heeft altijd wel een projectje dat met deze Omdat de facturen later verstuurd worden, is de betaal-
lekkere dagen opgepakt kan worden. datum ook verschoven. Uiterlijk 15 april 2024 ontvangen

wij graag uw betaling.
Voor het eerst in lange tijd hebben we weer een groen-

container laten komen. Onder supervisie van Cees Goossens Toegangspoort op slot

was deze al snel gevuld met snoeiafval. De actie was geslaagd, Het gebeurt soms dat de toegangspoort de hele nacht open

volgend jaar bestellen we een maatje groter. staat, zo ook afgelopen week. Daarom ter herinnering: doe
de poort na 17.00 uur op slot en vanaf 1 april na 21.00 uur.

Na zo'n anderhalf jaar onderhandelen hebben we vanuit de Dit geldt ook voor de toegang tot de karren.

gemeente een concept van de nieuwe huurovereenkomst

ontvangen. De verenigingen hebben nogmaals de mogelijk- Het nut van onze rioolverzekering

heid om hier feedback op te geven. Zodra er meer duidelijk- Soms heb je pech en dat hadden de eigenaren van de tuin

heid is, informeren wij jullie hierover. in dit voorbeeld. Een aantal jaar na de aankoop van hun
tuin bleek het riool niet goed door te lopen. Het liep eigen-

De tuinbeurten zijn ook weer begonnen, fijn dat iedereen zich lijk altijd al slecht door, maar nu moest er echt iets aan ge-

inzet om ons Volkstuincomplex na de winter weer netjes te daan worden. Gelukkig kunnen we op onze vereniging

maken. Er staan ook weer een aantal leuke activiteiten op de gebruikmaken van de kennis en hulp van loodgieter en

agenda, waarbij we een ieder hopen te verwelkomen. tuinlid Tom Dullaart.

Ali Achbar stelt zich voor

Sinds 2020 ben ik lid van 'Ons Belang'.
Ik was op zoek naar iets leuks wat ik
samen met mijn vader kon doen
toen hij bijna met pensioen ging en
zo kwamen we uit op een volkstuin.
Mijn vader houdt zich vooral bezig
met het moestuinieren. Tot nu toe
bevalt onze samenwerking heel goed en
hebben wij een nog betere band gekregen.

Na het lokaliseren van de verstopping,
heeft de eigenaar van de tuin zelf het
riool opgegraven. Het bleek in een hoek
van 90° te lopen, niet conform richt-
lijnen aangesloten en op twee plaatsen
verstopt. Al met al was het nog een
flinke klus om alles weer juist aan te
sluiten.

Dit is precies waar onze riool-
verzekering voor is bedoeld; een
solidariteitsverzekering, waardoor
de eigenaar van de tuin niet met
onverwachts hoge kosten op-
gezadeld wordt. Mooi dat we het
samen zo op kunnen lossen!

Ik ben getrouwd en heb drie dochters, de oudste is al 19 en
komt niet zo vaak meer langs op de tuin. De jongsten vinden
het wel leuk. Ik werk in de techniek.

Sinds begin dit jaar heb ik een bestuursfunctie binnen onze
vereniging. [k houd me vooral bezig met verbouwingen en
vragen van leden over het tekenen van plattegronden. Hier
help ik ze dan bij. Verder kun je me op zaterdagochtend vaak
rond zien lopen op ons complex.
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Foto van de maand door Astrid Snoei

/| Op 24 februari was

% de eerste nieuwe
leden bijeenkomst.
Met zo'n twintig aan-
¥ wezigen hebben we
kennisgemaakt met elkaar, tips uitgewisseld en de huis-
regels van onze vereniging besproken. Een gezellig en nuttig
samenzijn!

Bericht van de activiteitencommissie

Op zaterdag 6 april om 10.15 uur is de feestelijke opening
van het tuinseizoen door onze voorzitter Patricia van der
Zwaan. Aansluitend is de officiéle opening van onze prachtig
verbouwde winkel. Ook is er op deze dag een creamarkt in
onze huiskamerkantine en zwaaien we Bep Veloo uit (zie
pagina 3). De dag wordt opgeluisterd door de Elastic
Stocking Band. De kantine is tot £14.00 uur geopend voor
een hapje en een drankje. Het wordt een gezellige dag en
we hopen op een voorjaarszonnetje. En natuurlijk ook

ac.onsbelang@gmail.com. op jullie komst! O
- B o AC %,
Moestuintip Overige activiteiten et @
Wist je dat je in maart ook zonnebloemen kunt Op woensdagmiddag is de kantine open van LR
zaaien? Ook al staat er op de meeste zakjes dat 12.30 tot 16.00 uur voor kaarten, handwerken en een gezel-
dat pas vanaf april kan, je kunt zonnebloemen ook lig praatje. Het racen van de Formule 1 is ook weer te
' ‘'voortrekken', zoals dat heet. volgen bij ons, zie het mededelingenbord voor data en
tijden. Zondag 24 maart is er weer 'kaarten op zondag' en
Maak keukenpapier nat en doe daar de zaadjes op. Vouw het op zaterdag 4 mei is de jaarlijkse plantjesmarkt, 'Save the
papier op, doe het in een afgesloten plastic zakje of bakje en date'! Houd het mededelingenbord in de gaten, daar staan
plaats op een warme plek. Na zo'n 48 uur ontkiemen de zaden alle activiteiten op. Het AC team, Moniek, Patricia & Anneke
en kun je ze uitplanten. Beschermen kan een goed idee zijn,
want vogels zijn dol op dit frisse groen... Lees verder op: Voorjaar, een tijd van vernieuwing — bericht van Cynthia
nl.wikihow.com/Zonnebloempitten-zaaien. Ik open de gordijnen en het is al licht buiten! Heerlijk gevoel

altijd. De donkere maanden liggen weer achter ons en we
beginnen aan een nieuwe start van het jaar. Bij het zien van
de enkele zonnestralen begint het weer te borrelen en pak
ik de kweekbakken tussen de spinnenwebben vandaan. Net-
jes op een rij staan ze weer geduldig op de vensterbank,
gevuld met aarde en zaden.

Winkelnieuws
Onze winkel opent zaterdag 16 maart
voor de eerste keer dit seizoen de
deuren. Er zijn groenteplantjes, één-
jarigen en vaste planten te koop. Dit
jaar hebben we zelfs fruitboompjes!
Ook is ons assortiment uitgebreid met
mestsoorten, zaden en dahlia's. Komt
allen weer gezellig naar onze winkel.
Wij staan voor je klaar!
B g =
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Ik heb nieuwe tuinplannen gemaakt, maar ook nieuwe
plannen voor mijn dagelijks leven. En met deze gedachten in
mijn achterhoofd, wil ik graag aankondigen dat dit mijn
laatste bericht is. Met nieuwe doelen en uitdagingen in het
verschiet, voelt het als een goed moment om het stokje
over te dragen.

Mijn trouwe lezers bedank ik voor hun leuke reacties en
enthousiasme over mijn verhaaltjes. Mocht je ze missen,
kijk dan op mijn Facebook pagina; Cynnie-Story of Read Real
Cyn. Verder wens ik een ieder alle goeds en een fantastisch,
fijn, leuk, gezellig, warm en vruchtbaar nieuw tuinseizoen!
@3¢ Liefs van Cyn, tuintje 188
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Bep Veloo in het zonnetje

Volkstuinvereniging
Ons Belang Hoogvliet

Bep tuiniert al meer dan 55 jaar bij onze tuinvereniging. Omdat Bep haar tuin heeft verkocht, komt daar binnenkort een einde
aan. Alle reden voor het bestuur om ons langsttuinierende lid in het zonnetje te zetten op:

Zaterdagochtend, 6 april in de kantine — tussen 10 en 12 uur

Alle leden zijn uitgenodigd om Bep uit te zwaaien onder het genot van een kopje koffie/thee met gebak.

Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar 55 jaar tuinieren bij Ons Belang, Bep beantwoordt hieronder al onze vragen.

Interview met Bep Veloo

Mijn man Wim wilde graag een tuin. Hij had een moestuin
achter Siloam aan de Kruisnetlaan (de latere schooltuintjes).
Wij woonden in een flat in de Abadanstraat en later in de
Lampreistraat. De moestuin kostte f 25 per jaar en werd
eenmaal per jaar gefreesd en bemest. De volkstuin was voor
sier en ontspanning. De eerste anderhalf jaar hadden we nog
geen huisje, later konden we dat bouwen van vier bij vier
meter. Dat moest wel aan allerlei bouwvoorschriften voldoen,
zoals de maat en de kleur (bruin). Het huisje kostte ons f 28
per maand op afbetaling bij de gemeente. Na tien jaar was
het afbetaald en werd het huisje ons eigendom.

Toen we trouwden hadden we niets. Meubels kochten we op
afbetaling. Het bedrag betaalde je dan in drie maanden terug,
dan hoefde je geen rente te betalen. We hadden het niet
breed. En als er kermis was op de Texasweg gingen we daar
elke avond naar toe voor de warmte en de gezelligheid.

We vonden een volkstuin geweldig,
maar het kostte best veel geld.

Toen we nog geen huisje
hadden, gingen we bij regen
schuilen in de indianentent
van de kinderen.

Er waren toen veel gezinnen
met kinderen. In de vakanties
organiseerden we van alles
onder leiding van Inge van Dalen.
Zoals het versieren van je fiets en dan

een ronde maken over het complex, gekostumeerd voet-
ballen tegen Elftplaat 2 en lampionoptochten. Ook speur-
tochten, Sinterklaasfeest, koekhappen en andere spelletjes.
Weet je dat we ook een clublied hadden? Maar ik herinner
het mij niet meer. Voor volwassenen organiseerden we
fietstochten in de omgeving. En bij de opening van
metrostation Wilhelminaplein kregen we ondergronds een
rondleiding.

Elk jaar was er een ‘jaarfeest’; eerst in de kantine en later,
omdat er zoveel leden kwamen, in de Flamingo aan de
Baarsweg. Er was muziek en dans en natuurlijk eten en
drinken. Uiteindelijk zijn de feesten gestopt, er kwamen
teveel buitenstaanders die geen lid waren van onze
vereniging.

Zelf heb ik 25 jaar in de
kantine gestaan en mijn
man heeft het clubblad
bezorgd. En natuurlijk
waren we van de

partij met de uitbouw
van de kantine. Elk

jaar waren er ook tuin-
keuringen op het
complex. Tijdens het
jaarfeest werden dan de bekers
uitgedeeld. Dat vond ik niet zo leuk, omdat mensen met
geld dure tuinen konden aanleggen. De Rotterdamse Bond
van Volkstuinders hield ook altijd complexkeuringen. Bij de
nieuwjaarsreceptie werden bekers uitgedeeld voor de
mooiste complexen. Ons Belang heeft een aantal maal
gewonnen en dan waren we trots.

Vroeger vond ik de leden veel behulpzamer, ook ervaar ik
nu minder onderling contact. Na het overlijden van Wim in
december 1993 wilde ik de tuin opzeggen. Mijn kinderen
zeiden toen 'wacht nog even'. Daar ben ik ze nog altijd
dankbaar voor! Ik ben nog vele jaren gebleven en heb veel
plezier gehad in het tuinieren. Maar nu wordt het te moei-
lijk en te zwaar en heb ik besloten te stoppen. Het was een
moeilijk besluit. In de toekomst kom ik zeker de kantine be-
zoeken voor een kop koffie, om een kaartje te leggen of
voor een barbecue. Jullie zijn nog niet van me af.



